
datum, omdat een prospectus zijn recht van bestaan 
behoudt, tot , . . iedereen die het gekregen heeft zijn 
inteekenbiljet heeft ingevuld.

Vandaar dan ook, dat dit prospectus er, wat de
redactie betreft, geen aanspraak op maakt om actueel 
te wezen van inhoud. Het moet een denkbeeld geven 
van de grootte van ons nieuwe weekblad, van de 
smaakvolle uitvoering onzer illustraties en van dier 
verscheidenheid, maar verder heeft het geen pretentie 
dan de uitnoodiging te zijn tot kennismaking en tot 
het sluiten van duurzame vriendschap met ons 
tijdschrift.

Wij rekenen op veler vriendschap, op die van 
tienduizenden en we stellen er prijs op te zeggen, hoe 

wij ons die vriendschap waardig denken te maken.
In de eerste plaats door ons weekblad geschikt te 

maken voor de huiskamer van elk gezin. De ouderen 
moeten het kunnen laten liggen zonder vrees dat de 
jongeren er iets in zullen aantreffen, dat door hen 
beter onbekeken blijft.

In de tweede plaats door te streven naar het 
actueele, niet naar het sensationeele.

En eindelijk, niet in de laatste plaats, naar een 
groote verscheidenheid van inhoud. Wij stellen ons 
voor, dat het illustratief gedeelte van ons weekblad 
de wereldgebeurtenissen op den voet zal volgen. Wij 
denken, naast een goeden roman, lichtere novellistische 
lectuur, oorspronkelijk en vertaald, te geven en voorts

van uit de redactiekamer wetenswaardige dingen te 
vertellen. Maar ook de humor zal niet uit het oog 
worden verloren; een goede grap vindt steeds een 
gewillig oor.

Ziedaar, in het kort, ons program, onze redac- 
tioneele geloofsbelijdenis. »Richting« hebben we niet, 
nóch staatkundig, nóch politiek. Ons schuitje vaart 
onder de nationale kleuren met den oranjewimpel.

Moge het een voorspoedige vaart door het leven 
hebben! DE REDACTIE*


