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ASPERGES onder den arm en

o

In zijn beroemd boek „Physiologie du 
Goüf ’ , vertelt die aarts-smulpaap, die Brillat- 
Savarin heette, dat hij op een goeden dag 
in Februari, langs hef Parijsche Palais-Royal 
wandelend, in het magazijn van mevrouw 
Chevet, de meest bekende winkelierster van 
het toenmalig Parijs, een bos asperges zag 
liggen, waarvoor die lieftallige dame de 
kleinigheid van 40 franken vroeg. Men 
bedenke, dat dit was op het einde der 18e, 
of het begin der 19e eeuw, toen 40 franken 
meer waarde hadden dan thans en men 
zal toegeven, dat, zelfs in Februari, deze 
primeur wel wat kostbaar was.

Toch had madame Chevet gelijk, want 
weinige oogenblikken later kwamen er 
een paar Engelschen langs en een hunner 

kocht de prachtige bos asperges, betaalde 
40 franken, nam de bos 
verwijderde zich, „God save the King 
fluitend.

Tegenwoordig behoeft men voor een bos 
asperges zelfs in Februari niet meer zoo- 
danigen prijs te betalen, want de- teelt 
van deze geliefde groente heeft zich sterk 
uitgebreid, ook in ons land, maar vooral 
in Duitschland, in de Mark en bepaalde
lijk te Brelitz, vanwaar dagelijks ontzagge
lijke hoeveelheden asperges, vooral in 
dezen tijd, naar Berlijn worden gezonden. 
De aspergeleelt is te Brelitz tot groot
bedrijf uitgedijd. Bergen-op-Zoom — voor 
ons land de aspergestreek, naast het West- 
land — kan geen warmoezierderij op zoo n 
groote schaal aan wijzen.

Onze foto’s geven een indruk van den 
omvang van het bedrijf te Brelitz.
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