
DE BETUWE.

te spoedig ten einde. Gelukkig maar voor ons, dat deze 
kvee maanden duren en gelukkig ook, dat de Mei-kersen 
nt nu hebben we tenminste in Juli nog genot van deze 
: van geen andere vrucht is te vergelijken.

Illustratie en Persbureau) is gelukkig geweest met hef 
n de Betuwe weergevend, en wel in den grooten kersen 

in het werk, die de rijpe vruchten in korven verzamelen, 
eds de jongens die, met allerlei levenmakende instrumenten, 
ir ook met heusche revolvers en geweren, de spreeuwen 
■n voor een kersenboomgaard. De „spreeuwenkeerders 
lie door een vlucht spreeuwen totaal kan worden bedorven, 
luk, want, ieder weet het, er zijn kersen en kersen! De 
d meeste geld op. Ook des nachts moet over den boomgaard 
: met een kopje koffie wakker gehouden en hij houdt op 
id. Eenmaal de pluk aan den gang, dan is het „vele handen 
■n de volle korfjes bij de sorteertafel; voortdurend gaan zij de 
eindelijk komt het voor den kweeker gewichtige oogenblik van 
lekkere vruchten heen, welverpakt, naar binnen- en buitenland, 
sers, groot ||van vrucht en fraai van kleur, is niet alleen 
ige de middenplaat (foto Tepe).
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