
HET WATERVLIEGTUIG.

Nadat Brindejonc des Moulinais de wereld in verbazing had gebracht door zijn tocht door een groot 
deel van Europa, onder tot nog toe niet ondervonden moeilijkheden, heeft de vlieger Levasseur met zijn 
watervliegtuig een niet minder koene tocht van gelijken aard ondernomen.

Zelfs streeft deze vliegenier zijn beroepsgenoot naar de kroon, waar hij in zijn rank vliegtuig, dat 
eveneens vaartuig is, een metgezel medevoert.

Levasseur’s vliegtuig behoorde als vaartuig een aantrekkelijkheid te wezen van de LNIOS en is dat 
dan ook inderdaad geworden.

Hij vlóóg naar het Amsterdamsche tentoonstellingsterrein, komende van Rotterdam, waar hij korten tijd 
geankerd was geweest, toen hij. via Duinkerken, van Londen nhar het vasteland kwam.

Onze foto’s stellen de hvdroplaan voor, gesleept door een wherry naar de haven van de Roei- en 
Zeilvereeniging „De Maas’. Op een tweede foto ziet men Jules Levasseur en zijn moedige passagier, 
bezig met iets aan het toestel in orde te brengen, terwijl de derde foto het oogenblik weergeelt, waarop 
Levasseur de reis van Rotterdam naar Amsterdam aanvaardde.

DE N.l.T.S.T. TE ’S-GRAVENHAGE.
Boven: het bezoek van Prins Hendrik aan de tentoonstelling. Ontvangst van Z. K. H. door 

den voorzitter, mr. Bik, aan den hooldingang. Beneden: een kijkje op het terrein.
ONZE FOTO-WEDSTRIJD.

OP VERZOEK VAN VELEN DEELEN WIJ MEDE, 
DAT INZENDINGEN VOOR DEN EERSTEN FOTO
WEDSTRIJD OOK MOGEN BESTAAN UIT AFBEEL
DINGEN VAN HET FORMAAT 9X12 cM.

STELIO.

Wij vestigen de aandacht onzer lezers zeer gaarne op de in dit 
nummer voorkomende annonce van de Nederlandsch-Turksche Sigaretten- 
fabriek Stelio.

Iedereen kent dit merk nu wel, al ware het alleen maar door den 
beroemden drommedaris. die reeds in vele gemeenten des lands een doel
treffende reclame voor Stelio-Sigaretten gemaakt heeft.

Thans kan het fabrikaat dergelijke reclame gerust ontberen. Het heeft 
in binnen- en buitenland tal van hooge onderscheidingen verworven. Maar 
het heeft meer verworven dan dat: de gunst n.l. van de talrijke kenners 
van fijne sigaretten, die van hun waardeering voor de blonde Turksche 
tabak der Stelio s, voor het zoetgeurig fabrikaat der Nederlandsche fabriek 
getuigen, door het merk te verkiezen boven vele anderen.

In schier elke goede sigarenwinkel zijn de Stelio-Sigaretten dan ook 
verkrijgbaar, en ook, op aanvrage, aan het hoofddepot te Amsterdam.

JUBILEUM PAUL C. KAISER.
Den 14den Juli herdacht de heer Paul C. Kaiser den dag, waarop hij 

25 jaar geleden zijn eerste luxe-broodbakkerij te Amsterdam vestigde. 
Aanvankelijk bestaande uit een klein perceeltje in de Vijzelstraat 5, breidde 
zijn zaak zich al spoedig zoo uit, dat de aangrenzende perceelen in de 
Vijzelstraat en de naarachter gelegen perceelen in den z.g. Duivelshoek 
moesten worden bijtrokken. De uitbreiding werd echter steeds grooter. 
zoodat thans de inrichting aan de Vijzelstraat omvat de perceelen Vijzel
straat 5 tot 13 en 19 tot 23 en bovendien een 20-tal perceelen aan de 
St.-Pietersteeg en aangrenzende stegen. Het gezamenlijk oppervlak bedraagt 
meer dan 1500 M2. Bovendien werden in den loop der jaren 6 filialen 
opgericht en werden door den heer Paul C. Kaiser onder zijn naam de 
bekende zaken gevestigd te ’s-Gravenhage, Bussem, Hilversum en Rotterdam


